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Meditatie 

 
Verwachtingsvolle tijd 

 

Op het moment dat ik aan dit stukje begin te schrijven (begin november), is de 

‘verwachtingsvolle tijd’ weer aangebroken. In elk geval voor veel kinderen en 

ook voor volwassenen die zich in deze tijden graag ook weer graag even een 

kind willen voelen. En op het moment dat dit nummer van Tsjerkeblêd bij u 

op de deurmat valt, is Sinterklaas is inmiddels al weer bijna 2 weken in het 

land. Omdat het Sinterklaasjournaal nog niet is begonnen, is mij nu nog niet 

bekend met welke enorme problemen de Sint en zijn Pieten dit jaar weer 

zullen worden geconfronteerd, maar ik twijfel er niet aan dat ook deze keer 

weer een oplossing zal kunnen worden gevonden.  

Konden alle (wereld)problemen maar zo betrekkelijk eenvoudig worden 

opgelost………. 

 

Als het zover is dat U dit stukje in Tsjerkeblêd kunt lezen, zitten we bijna in 

de adventstijd, de ‘verwachtingsvolle tijd’ voor Kerst. Het feest van de 

geboorte van Jezus, het feest van ‘Licht’ voor de wereld. Zo vraag ik mij al 

schrijvende af of wij ook nog zo verwachtingsvol uitkijken naar het 

Kerstfeest, zoals kleine kinderen dat kunnen naar hun verjaardag of naar het 

Sinterklaasfeest. 

Ik bedoel dan niet het uitkijken naar de prachtige verlichting en versieringen, 

de  gezelligheid van het samen fonduen of gourmetten, of de cadeautjes die 

men misschien gaat geven of hoopt te ontvangen. Wat ik bedoel is: geeft 

Advent en Kerst ons ook een verwachtingsvol gevoel? Is het voor ons een tijd 

waarin we, ondanks alle verschrikkelijke gebeurtenissen op onze aarde zoals 

oorlogen en natuurrampen, weer vertrouwen kunnen opdoen voor de 

toekomst?  

We weten allemaal dat er momenteel veel speelt in de wereld. Het klimaat, 

stikstofchaos, het asielbeleid, de voortdurende oorlog tussen Oekraïne en 

Rusland, de bloedige gevechten in de Gazastrook, evenals de vele andere 

brandhaarden elders in de wereld. En ook in sommige gezinnen in ons eigen 

land zijn er problemen: persoonlijke kleine en grote zorgen. Zorgen om de 

gestegen kosten van voedsel, energie, maar ook ziekte, stress, gebroken 

familierelaties. Juist het laatste is in deze periode vaak extra pijnlijk. Ja, soms 

is de wereld letterlijk en figuurlijk gesproken donker. 

 

Daarom hoop ik van harte dat eenieder van ons toch ergens iets mag ervaren 

van de ‘verwachtingvolle tijd’, zomaar als een cadeautje! Dat we als het ware 

even mogen worden opgetild door bijvoorbeeld de Bijbelverhalen of liederen 



over Jezus als ‘Licht’ voor de wereld. Zo ook door persoonlijke verhalen of 

zorg en  

aandacht om je heen, die ’licht’ kunnen brengen in het leven en ook voor het 

komende jaar. Ik weet dat het niet alle problemen en zorgen oplost, maar het 

‘licht’ mag ons wel bemoedigen en boven de dagelijkse beslommeringen 

uittillen om zo verwachtingsvol uit te kijken naar Kerst, net als de kleine 

kinderen naar hun verjaardag. Het is een ieder gegund, als een cadeautje, 

zomaar, om niets!  

 

Wat staat ons in het nieuwe jaar 

aan lief en leed te wachten? 

We weten ‘t niet. We mogen Hem 

die spoedig komt, verwachten. 

Al is het donker om ons heen 

en dreigen er gevaren, 

Eén is er die ons altijd trouw 

in liefde zal bewaren. 

 

We weten niet wat in dit jaar 

aan moeite ons zal treffen. 

God geve dat wij elke dag 

ons hart tot Hem verheffen. 

Dan weten wij: Hij zal ons steeds 

met liefde en trouw omringen. 

Heer, geef ons toch een dankbaar hart 

voor al Uw zegeningen. 

 

We weten niet wat hier op aard’ 

de toekomst zal onthullen. 

We weten wel dat U aan ons 

volkomen zult vervullen 

wat U beloofd hebt in Uw Woord. 

O, laat ons daarop bouwen, 

opdat wij in het dit nieuwe jaar 

alleen op U vertrouwen. 

 

Ik wens allen een verwachtingsvolle Advent en Kerst toe. 

 

Jappie Banga 

 
 

 



 

 

 

 

Kerkdiensten 
 

 

Zondag  26-nov  ’t Sintrum  Laatste Zondag Kerkelijkjaar  

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert       

Organist: dhr. K. Schreiber          beamer: mw. T. Verbeek   

Coll. 1. Diaconie (Pastoraat buiten de kerk)          

  2. Kerstfeest            deurcoll.: onderh. gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. v.d. Hoek           Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag  3-dec  ’t Sintrum  1e Advent  H.Avondmaal 

09.30 uur - Da. H.B. Graafland, Holwert            organiste: mw. F.de Haan 

Coll. 1. Diaconie       beamer: dhr. V. Vellinga  

         2. Zending  

         Deur: onderhoud gebouwen           

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: T. v. Duinen     Koffiedrinken na de dienst 

 

Zondag  10-dec  ’t Sintrum  2e Advent 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert               

Organist: dhr. K. Schreiber     beamer: dhr. A. Vellema 

Coll. 1. Zending Kinderen in de knel 

         2. Kerstfeest 

         Deur: onderhoud gebouwen    

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Teertstra 

 

Zondag  17-dec  ’t Sintrum  3e Advent              

09.30 uur - ds. G. Timmer, Kollum  m.m.v. Chr.Muziekver De Bazuin 

Beamer: dhr. W. Verbeek 

Coll. 1. Diaconie - Binnenlands diaconaat 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deur: onderhoud gebouwen  

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Vellema 

 



  

Zondag  24-dec   Doopsgez.Kerk  4e Advent   Kerstnachtdienst  I.K.O.   

22.00 uur - da. H.B. Graafland, Holwert            organist: dhr. J. Idsardi 

IKO collecte voor SLS de tijstream          

Kerkrijden: O. Boonstra 

 

  

Maandag  25-dec ’t Sintrum   1e Kerstdag   Comm.Bijz.Diensten 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwert         

Organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Zending Kinderen in de knel    beamer: dhr. W. Peterson 

         2. Diaconie t.b.v. Asielzoekerscentra  

         Deur: onderhoud gebouwen   

Kerkrijden: T. de Ruiter 

 

  

Zondag   31-dec  ’t Sintrum  Oudejaarsdienst 

09.30uur   mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwert            

Organist: A. Kooistra      beamer:  mw. T. Verbeek 

Coll. 1. Diaconie      

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deur: onderhoud gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst     

Kerkrijden: A. Kooistra 

 

 

Mutaties 
 

Verhuisd: 

Dhr. K. Smit 

van Ale-tun 12, Holwert naar Beyertstrjitte 70, Holwert; sectie 2  

 

Mevr. P. Bouma 

van Beijertstrjitte 9, Holwert naar Beijertstrjitte 72, Holwerd; sectie 2  

 

 

Jezus is het Licht van onze kerst 

vreugde van onze harten 

en de hoop 

voor de wereld. 



Mijn excuses voor degene die ik in de maand oktober en november ben 

vergeten te noemen, hierbij nog de jarigen van oktober en november:   

 

Oktober:  

17 Mevr. E. Bloem- Reiding        Beyerstrjitte 97, Holwert 

31 Mevr. R. Duinstra-Vrieswijk              Stjelspaad 5, Holwert 

 

November:  

26 Mevr. S. Vrieswijk- Pranger              de Teebus 10, Holwert 

29 Mevr. S. Bandsma-van der Galiën      Lania 2, Holwert 

 

Verjaardagen       December  

 
12 Mevr. S. Herder- Koree     Polewei 6, Holwert 

14 Dhr. H. Kamstra      De Morgenzon 3, Holwert 

20 Dhr. J. Vos              Stasjonswei 11, Holwert 

21  Mevr. J. Hiddema- Haijma    Stasjonswei 49, Holwert 

22  Mevr. J. Y. Osinga- Poortman   Fonteinstrjitte 33, Holwert 

28 Mevr. A. Ensel- de Jong    Birdaarderstraatweg 12,           

                                                                             Dokkum 

 

 

Ut wyk 3 

 

Zr. Sappie Vrieswijk is wer thús út it sikehûs. 

It ôfrûne skoft wie wol ien mei in soad ups en downs. Meardere kearen 

opnaam yn it sikehûs, dan wer op moed nei hûs.  

Ferskillende mienings fan ferskillende doktoren meitsje ûnwis en jouwe 

prakkesaasjes. 

De beslissings binne no, dat der wol neibehannelings komme. Wy winskje jim 

sterkte ta yn it fierdere trajekt en hoopje dat der fan no ôf ek wer in soad 

ljochtpuntsjes komme. Moed en krêft tawinske, betterskip mar wy bidde jim 

ta dat foaral dat God genezend neibij is. 

 

Op wei nei de Krystdagen wol ik elkenien Seinige Krystdagen tawinskje. 

 

Minsken hawwe moaie plannen 

mar der giet sa faak wat mis, 

Stek in kears oan, dy fertelt dy 

dat Gods takomst strieljend is. 

In hertelike groetnis fan Siepie Bandsma 



Van de dominee 

 

Temidden van een donkere wereld kwam eens de Heiland, Jezus Christus, als 

een kind ter wereld. Toendertijd was er ook bezetting en onderdrukking in 

Israël, en heerste er een wrede koning voor wie het Kind moest vluchten met 

zijn vader en moeder. 

Nu, in 2023, vieren we zijn geboorte in een nog steeds donkere wereld, met 

talloze mensen op de vlucht en slachtoffer van bezetting en onderdrukking, 

ook in Israël. Er lijkt niets veranderd. 

Ja, dat is de aanvechting.  

Dat we het moeten gelóven, dat God werkelijk iets nieuws heeft geschapen 

met de geboorte van dit Kind. En dat het komen gaat: Vrede op aarde. Er zijn 

gegronde redenen om het te geloven, maar we zouden zo graag meer ervan 

willen zíen. 

Daar wachten we op, met smart. Samen met de profeten en de kerk van alle 

eeuwen, samen met het Joodse volk én met de Palestijnen en met alle mensen 

in deze wereld die verlangen naar vrede en recht, naar het grote moment dat 

God dit begin gaat vervullen! 

Dát is Advent. Hij komt! Wij wachten op U! 

 

We vieren de eerste Advent (3 december) het Heilig Avondmaal met elkaar. 

Dat is goed, daarmee wordt ons geloof versterkt. 

Op 24 december, waarop zowel 4e Advent als de Kerstnachtdienst valt, heeft 

de kerkenraad besloten om de ochtenddienst te laten vervallen, in de hoop dat 

u ’s avonds naar de bijzondere dienst in de Vermaning komt. Op Kerstmorgen 

is er een feestelijke dienst in het Sintrum die mede wordt voorbereid door de 

Commissie Bijzondere Diensten. 

Een week later valt de oudejaarsdag ook op een zondag. We hebben besloten 

om dan alleen de ochtenddienst te houden, die tegelijk het karakter zal dragen 

van een oudejaarsdienst. 

 

Ik ga jullie nu al een goede en gezegende Adventstijd toewensen. Laten we 

moed houden, het geloof bewaren en blij de komst van Jezus Christus 

gedenken in deze wereld! 

 

Hartelijke groet, Da Hilde Graafland 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand januari verschijnt in week 51. 

Kopij uiterlijk donderdag 14 december inleveren bij  

         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 

Afscheid nemen  

Is met zachte vingers  

wat voorbij is dichtdoen  

en verpakken  

in goede gedachten  

der herinnering  

 

 

 

Afscheid nemen  

is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 

al wat waard is  

niet te vergeten….. 

 

 

 

Is verwijlen 

bij een brok leven 

en stil staan op de pieken 

van pijn en vreugde. 

 

Is moeizaam 

de draden los maken 

en uit het spinrag 

der belevenissen loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten  

(Een gedicht van Dietrich Bonhoeffer) 

 

Als ik dit schrijf, ben ik bezig met het voorbereiden van de dienst op komende 

zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten het 

kerkelijk jaar 2022/23 af. 

Na deze zondag, bereiden we ons voor op het Kerstfeest, het wordt advent, de 

periode van verwachting. We sluiten af, maar kijken vooruit als mensen met 

hoop voor de toekomst, door dat kind in de kribbe. Jezus onze Heer. 

Op deze zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten gedenken we degenen die 

in dit jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken een kaars aan. We 

ontsteken de kaars aan het licht van de Paaskaars, die symbool staat voor het 

licht en de Liefde van God. En vanuit dat licht laten we de kaarsen branden. 

In dat licht zijn we verbonden met elkaar en met alle mensen die ons in de 

dood zijn voorgegaan. 

 

 

 

 

 



26 november worden de namen genoemd van en in herinnering 

gebracht: 

 

Dirk Koopmans   

Geboren 25 juli 1937 - overleden 26 december 2022 

 

Harmen van der Ploeg   

Geboren 26 februari 1943 – overleden 9 april 2023 

 

Wikje Wobbes – Koster  

Geboren 28 april 1926– overleden 14 april 2023  

 

Frans Vellema    

Geboren 18 augustus 1936 – overleden 9 mei 2023. 

 

Menke Vrieswijk – van Dijk   

Geboren 10 maart 1934 – overleden 1 augustus  2023  

 

Chris van der Weij    

Geboren 6 april 1945– overleden 28 augustus 2023 

 

 

Traditionele Ierse zegen:   

 

Dat de weg je tegemoet komt,  

dat de wind je steunt in de rug,  

dat de zon je gezicht warmt, 

de regen je veld vruchtbaar maakt 

en totdat we elkaar weer zien:  

dat God je in de palm  

van zijn hand bewaart  

 

Anke H. R  

 

 

 



Ik jou de pinne troch…………. 

 

Ik ben Lolkje Minnema-Haanstra. In 1943 ben ik geboren in It Heidenskip bij 

Workum. Met mijn ouders, vier broers en twee zussen woonden we in een 

klein arbeidershuisje. In 1947 zijn we verhuisd naar de boerderij van mijn 

oom. Mijn vader was daar arbeider en hij kon toen de boerderij overnemen 

omdat mijn oom geen kinderen had. Daar zijn nog twee broers geboren.  

Na de lagere school ben ik naar de huishoudschool gegaan. Toen kreeg ik 

mijn eerste tweedehandsfiets. Na die school heb ik nog drie jaar naailessen 

gevolgd door één dag in de week naar school te gaan. Verder werkte ik in 

boerengezinnen in de huishouding. De laatste vijf jaar voor mijn trouwen 

werkte ik thuis. Op de boerderij hielp ik met melken en maakte ik de 

melkmachine en de emmers schoon. Ik hielp mijn moeder in de huishouding.  

In 1967 ben ik getrouwd met Ids Minnema en ben ik in Holwerd gaan wonen 

waar Ids werkte en was opgegroeid. We kregen een huis aan de Ale-Tún waar 

ik nog steeds woon. Daar kregen we twee kinderen die inmiddels uitgevlogen 

zijn. Toen de kinderen eenmaal op school zaten, ben ik weer gaan werken in 

gezinnen als hulp in de huishouding. Ook was ik vrijwilliger in de Nijhof en 

de bibliotheek. Ik hielp bij het koffie en thee schenken. In die jaren heb ik ook 

acht jaar in de diaconie gezeten. Ik was bij het volksdansen en sjoelen wat er 

allebei helaas niet meer is, omdat er te weinig deelnemers waren. Wel doe ik 

nu aan koersbal en eet ik elke maand mee in het MFC. Heel gezellig is dat. 

Verder houd ik van lezen en puzzelen. Breien en borduren doe ik voor het 

goede doel.  

Ik geniet van de dingen die ik doe, maak elke dag een wandelingetje, probeer 

iedere zondag naar de kerk te gaan. Ik geef de pen door aan J. Hiddema.  

Hartelijke groet,  

Lolkje Minnema-Haanstra 

 
“Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 
dit is de nacht dat Zijn leven begon” 
 

Opwekking 527 



Middagen rond ‘Zorg voor leven’ 
 

Met de verschillende kerken uit Holwert, Blija, Waaxens, Brantgum en 

Ternaard gaan we een serie middagen organiseren rond het thema: ‘Zorg voor 

leven, zorg voor elkaar en zorg bij ouder worden’. Deze middagen vinden 

plaats in de MFA van Holwert en Blija. 

Op deze middagen wordt informatie gegeven door een deskundige over 

meerdere thema’s rond ouder worden en einde van het leven. Daarnaast is er 

ook ruimte voor ontmoeting en gesprek. 

 

Het programma bevat de volgende onderdelen: 

 

Op 10 januari 2024 in Holwert: Algemene gezondheidszorg, gezonde 

leefwijze, preventieve gezondheidszorg en mantel-, thuis en wijkzorg. 

Hiervoor wordt een huisarts uitgenodigd. 

 

Op 31 januari 2024 in Blija gaat het over de juridische vragen rond: 

Wilsbekwaam en wilsonbekwaam, wat kun je van tevoren doen en 

vastleggen? Erf- en familierecht en overige notariële zaken. Op deze middag 

is er een notaris aanwezig. 

 

Op 21 februari in Holwert gaat het over palliatieve zorg rond kwetsbare 

momenten in het leven, bij het ouder worden, ziekten en levenseinde. 

 

En tenslotte op 13 maart in Blija komt aan de orde: de kunst van het 

overlijden, geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, uitvaart en 

ceremonie, wat weten de nabestaanden, levensbeschouwing.  

 

Iedere middag begint om 13.30 uur met koffie en thee en eindigt rond 16.00 

uur. Uitnodigingen worden via flyers aan ieder in de dorpen gestuurd. 

U hoeft zich niet van tevoren op te geven, en u bent vrij om te komen naar de 

middagen die u wilt. Ieder is van harte welkom! 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij da Hilde Graafland en bij ouderling 

Alie Kooistra 

 
 
 
 
 
 



Protestantse Vrouwenkring Holwert 

 
Op 11 december 2023 hopen wij bij elkaar te komen voor onze 

gezamenlijke adventsviering. 

Zo leven we toe naar de herdenking van de geboorte van Jezus. 

Deze wordt zoals de andere jaren gevierd in de Doopsgezinde Kerk van 

Holwert. 

Wij beginnen de viering om 15.30 uur. 

Bijdrage is € 4,--. 

Gasten zijn van harte uitgenodigd. 

 

Namens het Bestuur, 

Siepie Bandsma 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 
 

 

In de periode van Advent zal er twee keer kindernevendienst worden 

gehouden, te weten op 3 december en 17 december. In de Adventsperiode 

leven wij toe naar de geboorte van Jezus en tijdens de kindernevendienst 

zullen wij stilstaan bij dit “nieuwe begin” en uiteraard wat leuks gaan 

knutselen. Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag 25 december zal ook een rol 

zijn weggelegd voor de kinderen van de kindernevendienst.  

 

Graag tot ziens! 

 

Nynke Wijma en Antje Hiddema 

 

 

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,  

een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.  

Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 

wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.  

 

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,  

de zoon van Maria, die Israël redt. 

Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind                                                    

dat liefde komt brengen en kwaad overwint. 
                                                                                      Bijbelbasics 2023 



Op nei Kryst!  

 

Nog ongeveer een maand en dan is het gewoon alweer Kerst! 

Achter de schermen is de Commissie Bijzondere Diensten alweer druk bezig 

met de voorbereiding van de dienst van Eerste Kerstdag, maandagochtend 25 

december aanstaande.  

Het belooft een mooie traditionele dienst te worden, waarin Anke Hoekstra- 

Rondaan zal voorgaan. We zullen echte Kerstliedjes zingen, is er een mooie 

rol voor de kinderen en wordt de kerk weer feestelijk versierd (mét nieuwe 

kerststal).  

 

Iedereen is van harte welkom.  

We hopen dan ook van harte op u en jullie komst! 

 

 
 
Namens de Commissie Bijzondere Diensten,  

Maaike Peterson- Wouda 

 

 
  Ga met God 

 

Zie je ertegen op? 

Een nieuw jaar in te gaan? 

Onzekerheid alom 

Wat zal ons te wachten staan  
 

Ik geef je rust en vrede. 

Ook zal zie je de weg niet 

Ik ben God de Almachtige 

Die alles overziet! 

 

God zegt het tot ons in Zijn Woord 

Als je vermoeid bent en belast  

Kom dan maar bij Mij 

Ik houd je hand heel stevig vast  

 

                                                  Marry de Haan 



Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 30 oktober 

2023. 

 
Welkom en Opening 

Tweede preses W. Verbeek  heet ons welkom. 

Hij leest een stukje uit christelijke verhalen. Een professor nam een grote lege 

mayonaise pot en vulde deze met golfballen, hij kiepte er een doos met 

kiezelsteentjes bij, en tot slot twee koppen koffie, en de lege ruimte vulde hij 

met zand. Zo is ook ons leven, de golfballen zijn de belangrijkste dingen in 

ons leven, je familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je passies. De 

kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen: je werk, je huis, je auto. 

Het zand is al het andere, de kleine dingen. Als je het zand als eerste in de pot 

doet, is er geen plek meer voor de kiezelstenen en de golfballen. Datzelfde 

geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen 

besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je 

zijn. Bouw een relatie op met God. Aansluitend leest hij Lucas 10 38-42. Hij 

gaat ons voor in gebed. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 18 september 2023. 

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

 

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

Rapporten: 

 

Moderamen 

Per mail: 

–  Nieuwsbrief oktober 

–  Mededelingen classis voor kerkenraad, diaconie en college van  

    kerkrentmeesters 

–  Dordtse leerregels – Webinair “vacant, waar sta je” 

–  Kerk en Landbouw, handleiding voor Dankdag voor gewas en Arbeid 

–  Vorming en toerusting / winterwerk 



–  Lezing over eenzaamheid in theater Sense in Dokkum en Schierstins  

Veenwouden 

–  Berichtgeving over situatie Israël en Gaza 

 

Per Post 

–  Geboortekaartje Sjoerd Marten, zoon van Sjoerd Ferwerda en Froukje  

    Vellema 

–  Tsjerkenijs 

–  Protestant Vakblad 

 

Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie 

 

Br. W. Verbeek heeft een bezoekje gebracht aan de preekvoorziener. Hij heeft 

een gesprek met hem gehad, wat er uit de gemeente aan de kerkenraad is 

doorgegeven over de keuzes van de voorgangers. Preekvoorziener geeft aan 

dat het moeilijk is om de preekvoorziening rond te krijgen, maar hij zal 

proberen aan de wensen van de gemeente gehoor te geven. 

 

Denice Verbeek heeft nu de ledenadministratie. Zij heeft deze overgenomen 

van br. S. Vellinga. 

Denice handelt in opdracht van de kerkenraad, en wij zijn ten allen tijde 

verantwoordelijk, zij moet het vertrouwen hebben. 

Er is een brief binnengekomen met de vraag of de kerkenraad al iets gedaan 

heeft met de uitwerking van het protocol voor de privacywet. Hier wordt aan 

gewerkt. 

We gaan een link in het kerkblad plaatsen, met een verwijzing naar de 

website. Er is een handleiding van de PKN, die gaat de website beheerder hier 

op plaatsen. 

 

Maandag 6 november is er een gemeenteavond. da. H. Graafland verzorgt de 

opening. 

Deze avond wordt afscheid genomen van br. S. Vellinga, wij gaan dit doen 

met een hotelbon en een bos bloemen. Ze kunnen dit dan naar eigen keuze 

besteden. 

br. G. Bilker, zr N. Veenema – Hiddema, br. G. Tamminga en br. P. van der 

Woude zijn benaderd om een vooronderzoek, een profielschets te maken hoe 

wij verder gaan na het emeritaat van da. H. Graafland. Na de pauze verzorgen 

da. H. Graafland en zr. A. Hoekstra – Rondaan het programma. 

 

 

 

 



Smalle kerkenraad 

Zij hebben een uitnodiging gemaakt voor jonge gezinnen, dat het de eerste 

zondag van de maand kindernevendienst is. En na de dienst is er 

koffiedrinken, waar zij ook voor uitgenodigd worden. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

Zij gaan de kerstattentie- en een Elisabethbode bezorgen. Aan de 

wijkouderlingen wordt gevraagd of zij hun wijkassistenten willen vragen om 

te helpen. De attenties kunnen op 9 december tussen 13.00 en 13.30 uur 

afgehaald worden. De resterende Elisabeths leggen we in de hal van de kerk, 

en kan worden meegenomen door de jongere gemeenteleden.  

Er staat ook weer een uitje naar TUIN gepland.                                                                                                                                                          

Hun vergaderingen worden vanaf nu ook op de beamer geplaatst. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

Het is er toch van gekomen, een gesprek van da. H. Graafland en preses A. 

Talsma met de leiding van de kindernevendienst. Voorgangers krijgen een 

berichtje als er kindernevendienst is. 

Er wordt een lied voor de kinderen op de beamer doorgegeven. Voor de 

overige zondagen worden er kleurplaten achter in de kerk gelegd. 

 

College van kerkrentmeesters 

De jaarcijfers worden door een extern bureau uitgevoerd. De cijfers zijn nog 

niet binnen, men vraagt steeds meer duidelijkheid. Er moeten ook nog een 

aantal handtekeningen worden gezet. 

Het gas en energie verbruik blijft erg hoog. Het is een moeilijk technisch 

verhaal. 

De bestrating rondom het ‘t Sintrum is aangepakt, er is riolering aangelegd en 

een afvoerput geplaatst. 

 

Classis/cluster 

Geen mededelingen. 

 

IKO 

Ze zijn met de voorbereiding bezig van de kerstnachtdienst. 

 

Commissie bijzondere diensten 

Wij kijken terug op een mooie startdienst met het mannenkoor “it 

Ljochtbeaken”, na de dienst was er koffie en oranjekoek. De quiz was erg 

gezellig, zoveel vrijwilligers. Ook de soep en broodjes smaakten goed. Ze zijn 

nu bezig met het voorbereiden van de kerstdienst. 

 



Website 

De website is anders gekleurd, neem eens een kijkje op de website 

  

Ander bezochte vergaderingen 

Op 16 november is er een vergadering in verzorgingshuis “Foswert” in 

Ferwerd. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op maandag 11 december. 

     

Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is dit jaar op 26 november. 

Wijkouderlingen worden gevraagd om familieleden van de overledenen  te 

benaderen 

en te vragen  wie de kaars aansteekt. 

Er is koffiedrinken na de dienst. 

 

Er staat een stukje in het Friesch Dagblad over “zitters” voor de zondagse 

diensten. 

Het idee van de “zitters” heeft een achtergrond. Veel gemeenten zitten met de 

vraag, hoe nu verder? 

Door vergrijzing en krimp is er een dalend aantal ambtsdragers. Het plan is 

ontstaan om bepaalde 

taken bij gemeenteleden te parkeren. Zo ben je met elkaar verantwoordelijk 

voor de gemeente. 

Is dit ook een idee voor onze gemeente? 

     

Sluiting 

mevr. N. Veenema – Hiddema sluit de avond met een gedicht uit woorden van 

Geloof, Hoop en Liefde: 

Ik geloof dat ik op deze aarde ben om iets moois, iets goed van mijn leven te 

maken. 

Ik geloof dat ik de verplichting heb iets moois van deze aarde te maken, 

speciaal ook voor anderen. 

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten van alles wat deze aarde te 

bieden heeft, 

maar nooit ten koste van een ander. 

Ik geloof,dat ik naar de geest van Christus moet leven en mijn medemens de 

hand moet reiken, door met hem mee te leven, en hem begrip en liefde te 

tonen. 

Ik geloof dat ik door zo te leven, mijn leven zin geef, en dan is het leven 

waard geleefd te worden. 



Notulen van de gemeenteavond op maandag 6 november 2023. 

 

Welkom en opening 

Preses A. Talsma heet 32 gemeenteleden welkom op deze gemeenteavond. 

Fam. G. Osinga heeft zich afgemeld voor deze avond. Hij geeft het woord aan 

da. H. Graafland die de opening verzorgd. Zij begint over de oorlog tussen 

Israël en Gaza. 1400 Israëliërs zijn afgeslacht en de helft van de Palestijnen 

heeft geen woning meer. In het Oude Testament in de Bijbel roept dit ook al 

vragen op. Zij leest met ons Psalm 146. Welzalig hij, die de God van Jakob tot 

zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God. Die hemel en 

aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in 

eeuwigheid; die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. 

N.a.v. deze Psalm houdt zij een meditatie. Mensen hebben mensen nodig. Je 

hebt mensen om je heen nodig. Je moet dienstbaar zijn. Wie kan mij helpen? 

Hongerigen hebben geen eten. Politieke gevangenen gaan gebogen onder 

onrecht. Wij zien vreselijke beelden van wanhopige mensen. Er is geen hoop 

meer, geen verwachting. God? Waar is God dan? De moslims vertrouwen op 

Allah. En wij? Wij vertrouwen op God. God is trouw tot in eeuwigheid. 

Boven alles hebben wij God nodig. Is God het hier mee eens, wat er in Gaza 

gebeurd? 

Wij kunnen geen antwoord geven, we hebben het over internationaal 

oorlogsrecht. 

Jahweh, ik ben erbij. Hij is onze God. God weet van onze tekortkoming. Het 

Recht is ver te zoeken. God heeft mensen nodig. Geloven dat God erachter zit. 

Hij zal alles rechtzetten, verzoenen, er zal wis en waarachtig vrede zijn. 

Zij gaat ons voor in gebed. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

Mededelingen van de kerkenraad 

Volgend jaar juni gaat da. H. Graafland met emeritaat. Hoe willen wij verder? 

Wij hebben vier gemeenteleden benaderd nl. zr. N. Veenema – Hiddema, br. 

G. Tamminga, br. G. Bilker en 

br. P. van der Woude om een profielschets te maken. Gaan we voor een 

predikant of kerkelijk werker? Wat is financieel mogelijk? Kunnen we 

samenwerken met een andere gemeente? 

Zij gaan een rapport maken, en presenteren dit in het voorjaar op de 

gemeenteavond. 

 

We nemen deze avond afscheid van onze ledenadministrateur br. S. Vellinga, 

hij heeft dit maar liefst 48 jaar zeer accuraat gedaan. Dit willen wij niet 



ongemerkt voorbij laten gaan, en hem even in het zonnetje zetten. Scriba 

overhandigt hem een hotelbon en een bos bloemen. Dit wordt beloond met 

applaus uit de zaal. 

Br. S. Vellinga verteld in zijn dankwoord, dat toen hij ermee begon alles nog 

handmatig ging, daarna werd overgestapt op het SILA systeem, wat erg 

omslachtig was, nadat er drie keer van computersysteem veranderd is, is er nu 

het LRP systeem. Het LRP systeem heeft een uitgebreid programma, alles is 

te zien, alles is te wijzigen. Predikanten kunnen alles zien, de wijkouderling 

zijn/haar eigen wijk. In 2018 kwam de wet op privacy. Wat ook veel werk 

meebracht. Hij bedankt de kerkenraden voor hun vertrouwen en heeft het 

altijd met plezier gedaan. Hij heeft alle vertrouwen in zijn opvolgster Denice 

Verbeek, en hoopt dat het werk haar ook veel voldoening geeft. 

 

Notulen gemeenteavond 15 november 2022 

De notulen worden voorgelezen. 

De actie van de diaconie in samenwerking met de voedselbank was een groot 

succes. De voedselbank was er erg blij mee. 

De inhoud van het Tsjerkeblêd is verbeterd, vooral de rubriek ik geef de pen 

door……. Is erg mooi. 

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

Financieel verslag 

‘t Sintrum 

De jaarcijfers van 2022 worden gepresenteerd. 

Officieel is het een document van 28 pagina’s, maar dat willen de 

kerkrentmeesters ons besparen, daarom heeft br. G. Tamminga een 

samenvatting voor ons gemaakt. 

De belangrijkste dingen worden met ons doorgenomen. 

br. G. Tamminga wordt bedankt voor het presenteren en uitleggen van de 

financiële  verslagen 

 

Rondvraag 

Er is een vraag over het notenschrift. Waarom schaffen we dat niet aan? 

Zo te zien aan het saldo wat de kerk heeft, moet dit toch mogelijk zijn.   

De licentie is vrij duur, die wij hiervoor moeten betalen, dat was ons bezwaar 

ook steeds als kerkenraad, en het komt elk jaar weer. Een nieuw lied kan de 

organist een keer voorspelen en we kunnen het via YouTube op de beamer 

laten horen. We kunnen het liedboek ook meenemen.  Zijn deze investeringen 

allemaal nog nodig voor dit kleine groepje gemeenteleden? Er ontstaat enige 

discussie, en tot slot vraagt Preses wie het graag wil. Er worden diverse 

vingers opgestoken. Dan gaan we het aanschaffen. 

Dan moeten we naast het Liedboek van de Kerken, ook van de andere 



liedbundels die 

we gebruiken  het notenschrift hebben. 

br. V. Vellinga en br. W. Verbeek van het beamerteam gaan met organist K. 

Schreiber overleggen. 

 

In het laatste jaarboekje waren de cijfers zo klein afgedrukt, dat je het bijna 

niet kon lezen. Graag een volgende keer wat groter afdrukken of op een A 4 

als inlegvel. Er wordt een volgende keer rekening mee gehouden. 

 

Pauze 

We drinken een kopje koffie 

 

Programma verzorgd door Hilde en Anke 

We worden in groepjes verdeeld. Elke tafel krijgt een mapje met foto’s waarin 

we er elk één mogen uitzoeken wat ons aanspreekt. o.a. Een tekening van 

Jozef en Maria, een mooie natuurfoto, een foto van het avondmaal, een 

regenboog, een volle kerk met zingende mensen, een foto van onze 

preekstoel, met doopvont en paaskaars. Zo heeft een ieder een eigen verhaal. 

 

Sluiting 

Ondertussen is het 21.30 uur geworden en bedankt zr. A. Hoekstra – Rondaan, 

voor de fijne gesprekken die er zijn ontstaan en sluit de avond af met 

dankgebed. 

 

 

 

 

 

De redactie van Tsjerkeblêd 

wenst u allen: 

 

Gezegende Kerstdagen 

en een 

Voorspoedig 2024! 

                                                                                                     

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896 

2e preses: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086 

 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

D. Verbeek-van den Berg   Gama 7   tel.nr. 06-11962483 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. 

Geboorte-, trouw- en rouwkaarten.  


